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Armoede en parochie 
Situering 
Met dit materiaal kunt u leren wat armoede eigenlijk is en welk plan je als parochies kunt 
maken om met armoede aan de slag te gaan. Als u het in groepsverband doet, is het in 
één bijeenkomst te doen. Het is compact, maar compleet en geeft een goede aanzet tot 
actie rond armoede. 

 

Opzet 
1. Mijn moeder  (tekst 1) 
 
2.   Wat is armoede?  

o Iedere deelnemer geeft een woord of definitie 
o Bespreking tekst 2 

 
3. Budgetlijst 

o Ieder vult voor zichzelf de lijst in (tekst 3) 
o Vragen beantwoorden: 

 Waar zit de spanning? 
 Wat zou er moeten veranderen aan jouw levenswijze als je van dit 

bedrag moet rondkomen. 
            Plenair bespreken 
 
4. Tafel der armen (tekst 4) 

o Horen van de tekst 
o Wat raakt u in deze tekst? 
o Past dit bij kerk-zijn? 

 
5. Wat kunt u doen? 

o Noden in uw wijk/ parochie/ dorp/ stad zoeken 
o Sleutelfiguren vinden die kunnen vertellen over armoede in uw omgeving 
o Uitkeringsgerechtigden betrekken, zij zijn ervaringsdeskundig 
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BIJLAGEN 
 

Tekst 1   Mijn moeder 
Mijn moeder is een held. 
Ze zorgt voor ons en geeft ons te eten. 
In het weekend iets lekkers erbij. 
Zo gauw de kinderbijslag er is,  
krijgen we nieuwe kleren en schoenen als die nodig zijn. 
 
Mijn moeder is een held. 
Ze is veel onderweg om de koopjes te zoeken.  
Ze vindt altijd wel weer iets uit. 
Laatst nog had ze een cadeaubon van haar vrijwilligerswerk gekregen. 
Daar heeft ze iets van gekocht bij Blokker. 
Dat bracht ze de volgende dag weer terug en toen kreeg daar contant geld voor.  
Daarvan konden we extra boodschappen doen bij de Aldi. 
Ze nemen daar namelijk geen cadeaubonnen aan. 
Toen hebben wij wel gezegd dat ze iets extra lekkers voor zichzelf moest kopen,  
want het was toch haar extraatje geweest. 
 
Mijn moeder is een held. 
Ze heeft op mijn roze blouse van vorig jaar een paarse bies gestikt. 
Nu hoor ik er helemaal bij.  
Ze heeft gevoel voor mode. 
 
Mijn moeder is een held. 
Laatst nog heeft ze het geld dat we kregen van de gemeente om ons te laten sporten,  
gebruikt om de huur te betalen, want de woningbouw deed moeilijk.  
Toen heeft ze het betalen van de energie twee weken opgeschoven om onze sport te 
betalen. 
Met het geld uit Groningen voor onze schoolkosten heeft ze toen Essent betaald toen 
daar een dreigbrief van kwam en de school heeft ze gevraagd te wachten tot de 
kinderbijslag binnen is. 
En nou is alles weer mooi rond. 
Knap hè? 
   
Mijn moeder is een held. 
Ze heeft een prachtige smoes verzonnen,  
waardoor ik niet mee hoefde op schoolreis. 
Nou hoeven we gelukkig ook niet meer na te denken  
over de aanschaf van een paspoort, 
toilettas met spullen, zakgeld, pyjama, 
ondergoed dat door iedereen gezien kan worden, 
een fotocamera, de verzekering,  
vervanging zoeken voor mijn krantenwijk 
en het geld twee keer oppassen misslopen. 
 
Mijn moeder is een held. 
Maar ik kan niet over haar opscheppen, 
Omdat ze niet wil dat iemand weet dat we zo weinig geld hebben. 
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Tekst 2  Armoede is 
 
Armoede is: 
Armoede is door langdurig geldgebrek niet meer volgens de maatstaven van de 
samenleving waarin men leeft kunnen meedoen aan wat ‘gewoon’ gevonden wordt. 
 
Bedragen bijstand WWB  01-01-08             €   
Alleenstaanden         918,48     
Alleenstaande ouders              1132,09      
Gehuwden en ongehuwd samenwonenden           1259,71   
 
Fabeltjes: 

• Armoede bestaat niet 
In  Nederland leven 380.000 kinderen op of onder de armoedegrens. Dat zijn er 3 per 
schoolklas. 

• Van een bijstandsuitkering kun je in principe rondkomen, omdat het een 
sociaal minimum is. 

De hoogte van de bijstand is een theoretisch getal, dat niet gebaseerd is op wat iemand 
nodig heeft, maar een politiek besluit over wat de samenleving over heeft voor mensen 
die zelf niet in hun inkomen kunnen voorzien. Als men de uitkeringen bijvoorbeeld 
verhoogt, moeten ook de minimumlonen omhoog en dit zal een stijging van arbeidskosten 
met zich meebrengen. Als dat politiek niet haalbaar is, zal de uitkering niet verhoogd 
worden. 
De rekenmodellen van het NIBUD zijn niet gebaseerd de werkelijke kosten van mensen, 
maar gaan uit van het bedrag wat men krijgt en hoe men dat kán consumeren. 

• Hoe meer kinderen je hebt, hoe meer kinderbijslag je krijgt, hoe rijker je bent. 
Als je veel kinderen hebt voel je je misschien wel rijk, maar financieel heb het je niet 
gemakkelijker. 
De kinderbijslag is een tegemoetkoming in de kosten van verzorging en is nooit bedoeld 
om dekkend te zijn. Hoe meer kinderen je hebt, hoe meer je per kind dus tekort komt. 

• De alimentatie krijg je die bovenop je bijstandsuitkering  
Als een ouder alimentatie moet betalen, wordt deze van de bijstandsuitkering 
afgetrokken. Je merkt er dus niets van. Je hebt wel de garantie dat je inkomen een 
minimum bedrag is. Als je echter een laag salaris of lage uitkering hebt die onder de 
bijstandsnorm ligt en je ex-partner neemt het niet zo nauw met het betalen van de 
alimentatie kun je onder het sociaal minimum moeten leven, omdat je geen aanvulling 
kunt krijgen van de bijstand. Er is namelijk een oplossing voor het probleem die buiten de 
overheid ligt. Je moet beslag laten leggen op het inkomen van de ex-partner. Dat kan 
emotioneel nogal belastend zijn. 

• Voor alles is een oplossing 
Er zullen altijd mensen buiten de regels vallen die toch hulp nodig hebben. Wetten en 
regels zijn algemene lijnen om de samenleving in goede banen te leiden. Vaak zijn ze 
echter zo gemaakt dat om misbruik te voorkomen, dat mensen die ter goeder trouw zijn 
buitengesloten worden. 
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Tekst 3   Huishoudboekje eenoudergezin met bijstandsuitkering met 2 kinderen van 
8 en 14 jaar 
 
Wonen     
Huur        ……………. 
Gas/licht       ……………. 
Water        ……………. 
Verzekeringen      ……………. 
Onderhoud woning      ……………. 
Telefoon       ……………. 
…………………….      ……………. 
 
Levensonderhoud 
Voeding       ……………. 
Kleding       ……………. 
Huishoudelijke artikelen     ……………. 
Vervoer       ……………. 
……………………      ……………. 
 
Medische kosten 
Ziekenfonds       …………….. 
Eigen bijdragen      ……………. 
Geneesmiddelen buiten ziekenfonds   …………….. 
 
Vrijetijdsbesteding 
Contributies       ……………. 
Kledingsport       ……………. 
Vervoer       …………….. 
Vakantie en uitstapjes, ook naar familie   ……………..  
Roken        ……………. 
……………………       ……………. 
 
Opleidingen 
Ouderbijdrage      ……………. 
Boekengeld       ……………. 
Bijkomende kosten: schriften, pennen, schoolfoto,  
cadeau leerkracht enz.     ……………..  
…………………….      ……………..  
 
Reserveringen 
Huishoudelijke apparaten     …………….. 
Meubilair       …………….. 
Vervoersmiddelen      …………….. 
Sparen       …………….. 
…………………….      …………….. 
Totaal        ……………. 
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Tekst 4    De tafel der armen 
 
Wat in stilte bloeit, in de luwte van tuinen, 
onder de hete zon op de akker, 
heeft Hij bestemd voor de tafel der armen. 
 
Aardekracht, zonkracht is Hij, 
licht in mensen, 
dat wij elkaar verblijden en doen leven, 
brood van genade worden, 
wijn van eeuwig leven. 
 
Maar die niets hebben, 
wie zal hen hieraan deel geven? 
En die in weelde zwelgen 
en van niets weten, 
wie zal hen naar gerechtigheid doen verlangen? 
 
Aanschijn der aarde, wie zal jou vernieuwen? 
Hij die alles zal zijn in allen, heeft ons bestemd om, 
aarde, 
jouw aanschijn te vernieuwen. 
 
Huub Oosterhuis. 


